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Ontdek de historische binnenstad
Binnen de Zwolse stadsgrachten en stadsmuren is genoeg 
te ontdekken. Bij aankomst vangt waarschijnlijk de 72 meter 
hoge Peperbus je blik. Zodra de Zwollenaren deze middel
eeuwse stadstoren zien, weten ze dat ze weer thuis zijn. 

Doe een borrel in een monument of  
volg een tour
Houd je ervan om uitgebreid te borrelen? Loop dan 
binnen bij Het Refter, een stadscafé in een van de 
oudste gebouwen van de stad. Een andere aanrader 
is om een speciaalbiertour of een cocktailtour te 
volgen. Zo ontdek je de gezelligste plekjes met de 
lekkerste drankjes.

Ga naar een festival
In het najaar zijn er genoeg festivals te beleven in 
Zwolle. Ga bijvoorbeeld op 12 oktober naar Common 
Ground Festival of geniet vanaf half december van 
theatrale audiotours en lichtbeeldentours in de stad.

Wees in de wolken 
Ben je kunstliefhebber? Mis dan Museum de Fundatie  
met haar prachtige collectie beeldende kunst niet! Vanuit 
de ‘wolk’, de iconische expositieruimte op het dak van het 
gebouw, heb je een schitterend uitzicht over de stad.

Duik in de boeken
Breng een bezoekje aan Van der Velde in de Broeren, een 
boekhandel gevestigd in de monumentale middeleeuwse 
Broerenkerk. Nog lekker verder winkelen? Loop dan door  
de Sassenstraat, Diezerstraat en Luttekestraat om unieke 
winkeltjes te ontdekken. 

Kijk kunst op straat
Trek je wandelschoenen aan en start een van de  
Digitale StreetArt Tours van Zwolle. De routes leiden je  
langs muurschilderingen van bekende Zwolse én inter
nationale kunstenaars.

Reis met de trein naar Zwolle en laat je omarmen  
door de gastvrijheid van deze hippe, historische stad. 
Dankzij de eeuwenoude stadsgrachten, unieke 
boetiekjes, street art en hippe cafés ben je verzekerd 
van een veelzijdig weekendje weg.

7x weekendje weg  
in Zwolle
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Win een weekendje weg in Zwolle! 
Win een nachtje weg voor twee personen in  

Zwolle en ontdek de stad op zijn best. Doe mee 
op visitzwolle.com/win. Kijk voor meer tips voor 

je stedentrip Zwolle op visitzwolle.com.

Ga Japans dineren in een kerk
Voor foodies is Zwolle een walhalla met toprestau
rants voor iedere portemonnee. Lunchen doe je bij 
De Gillende Keukenmeiden. Voor een lekkere daghap 
ga je naar Bennies in de Basis en voor lekkere sushi 
op een bijzondere plek, ga je naar Japans restaurant 
Blue Sakura, gevestigd in een voormalige kerk. 
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Reisinspiratie van onze partner
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